
In De Week Gelegd, 02-25, 05-01-2025, De kracht van een visioen 
Jesaja 60,1-6; Efeziërs 3,2-3a.5-6; Matteüs 2, 1-12       

 

Welke idealen koesterden wij bij de jaarwisseling? De NOS berichtte (28-12-

2024) dat momenteel meer dan één op de zes kinderen (473 miljoen!) in 

conflictgebieden woont. Sinds WO II waren het er niet zo veel. Zij kunnen 

hierdoor niet naar school, raken ondervoed en worden van huis en haard 

verdreven. Dit scenario trof ook het Kind Jezus. Bij zijn geboorte was er 

weliswaar geen oorlog, maar desondanks werd het bezette joodse land 

uitgebuit en weerstand met geweld bestraft. De kindermoord in Betlehem 

onder Herodes (Mat.2,16) illustreert dit. Visioenen van vrede en voorspoed 

zijn dan hard nodig. Zij bieden hoop, wijzen naar een tijd van geluk.     

 

Zo’n ‘dromer’ is Jesaja. Hij leeft in een tijd dat de Assyriërs, door hun agressieve 

veroveringen, een constante bedreiging vormen. Jesaja dringt er bij het volk op aan 

niet te vertrouwen op bondgenootschappen met andere volken, maar op God. In de 

eerste lezing schildert de profeet een toestand waarin Juda zal opstaan en schitteren 

omdat de glorie van God over haar opgaat. Gewekt door dit ‘licht’ zullen volkeren 

haar de schatten der zee brengen, en ’bewoners uit Seba’ (het Oosten) zullen haar  

overladen met goud en wierook; én de lof van de Heer verkondigen.   

 

God is trouw en laat zijn genade werkelijkheid worden. Ook Paulus verkondigt die 

belofte in zijn brief aan de Efeziërs. Hij spreekt zelfs van een geheim dat hem 

geopenbaard is. Nooit eerder, zegt hij, werd dit bekend gemaakt. Hij windt er geen 

doekjes om wat God hem door zijn Geest heeft geopenbaard: in Jezus zijn álle 

mensen medeërfgenamen en deelgenoten van Gods belofte. God redt ons van de 

‘eeuwige dood’, schenkt liefde en leven. Niet langer is er sprake van uitsluiting.  

In Jezus redt God alle mensen. 

 

Gewekt door die belofte van hoop en redding volgden wijzen uit het 

Oosten een ster aan de hemel. Die bracht hen bij een stal in Betlehem, 

waar zij een kind in een kribbe, met zijn moeder Maria troffen. De wijzen 

zagen. Zij keken verder, begrepen het geheim voor velen verborgen.  

In dit kind, kwetsbaar en klein, komt de hoop aan het licht. Het wijst ons 

de weg naar God, in Wiens licht alle mensen, niet enkel de Kardashians 

van deze wereld, een liefdevol en warm thuis vinden. Dit visioen biedt 

mensen kracht; het brengt ons vérder.      

 

 

 

 

 

 

 


